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Sterker dan alle andere
door Arie van der Stoep

Er is een kracht werkzaam in het heelal die groter en sterker is dan alle andere die daar werken.
Er zijn daar goede en kwade krachten.

Wie zich wel eens heeft bezig gehouden met occulte dingen, weet hoe gevaarlijk dit is. Althans, als je
ontdekt hebt welke krachten daarachter steken. Als je je hebt laten verleiden (misleiden), om je met
hen in te laten, dan heb je dat meestal niet eens in de gaten. Daar zorgen ze wel voor! Ze kunnen zich
heel mooi voordoen.

Maar om ons heen zijn ze voortdurend actief, die kwade krachten. En het zijn er vele. Ze verleiden je
niet alleen om met occulte dingen bezig te zijn of met porno of hebzucht, maar ook met negatieve
gedachten of om je ertoe te brengen om wrok te koesteren of jezelf te verwerpen. Altijd zijn ze bezig
om ons mee te lokken en af te houden van God, van zijn liefde, van zijn Koninkrijk. En dus van Jezus!
Logisch, want Hij is de Koning van dat Koninkrijk, hun tegenstander.

Jou ten goede

Er is echter één kracht die sterker is dan zij alle. Dat is de Geest van God. Alle andere zijn verleiders.
Maar de Geest van God is altijd bezig om het goede voor je te zoeken. Hijj is in wezen Godzelf. Als je
Hem in je leven toelaat, zul je bemerken dat Hij daarop uit is.

Het eerste dat Hij doet, is voor je pleiten bij God, (1) zoals een advocaat dat doet tegenover de rechter.
En Hij wint altijd! Als jij maar naar Hem luistert - naar zijn raad, naar de wil van God - en Hem toelaat
om je leven te veranderen.

Want dat is het tweede dat Hij doet: doen wat jij zelf niet kunt. Hij maakt je tot een mens, in wie de
liefde van God woont. Dat kan niemand anders. (2)

Een vrij mens

En het derde dat Hij doet, is: je maken tot iemand aan wie iedereen kan zien wat Jezus' offer aan het
kruis en zijn dood en opstanding tot gevolg hebben gehad in jou. Ze zullen zien dat het waar is, wat
God heeft beloofd aan ieder die in Hem gelooft: dat je een nieuw, vrij mens zult zijn, een gelukkig kind
van God (3), die Jezus volgt en leeft met hoop in zijn hart, een blij vooruitzicht. @)

Dit kan alleen de Geest van God in je tot stand brengen. Alleen Hij kan de invloed van de machten van
het kwade in je verbreken. Geen andere geestelijke kracht in het heelal is daartoe in staat. Want alleen
het Koninkrijk van God is sterker dan het rijk van de duisternis, waarvan de satan de heerser is.

Vraag je eens af: Behoor ik bij dat Koninkrijk van God? En ken ik de kracht van de Heilige Geest? Door
je geloof in Jezus heb je er recht op, om Hem te leren kennen (5) en om meer van zijn kracht te
ontvangen. (6) Bid erom! God zal je gebed verhoren!



Uit de Bijbel:

(1) Romeinen 8:27-28.

En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, dat Hij namelijk naar de wil van God
voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God
liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

(2) Romeinen 5:5.
... de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige
Geest, die ons gegeven is.

3) Johannes 1:12.
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden,
hun, die in zijn naam geloven.

Romeinen 8:16.
Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.

@) Romeinen 15:13.
De God nu van de hoop vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de
hoop, door de kracht van de heilige Geest.

(5) Handelingen 5:32.
En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem
gehoorzaam zijn.

Handelingen 2:37-38.
Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen:
Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late
zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en jullie zult de gave van de
Heilige Geest ontvangen.

(6) Handelingen 1:8
... jullie zullen kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zult mijn getuigen
zijn te Jerusalem en in geheel Judea en Samatria en tot het uiterste van de aarde.
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